
  

“Onbewust maar niet zonder rede!” De wereld van Chris van Geel 

Lezing over Chris van Geel door Peter Smulders met medewerking van Elly de Waard en Els Eekhof 
 
datum  donderdag 20 februari 2025 
locatie  De Blinkerd, Heereweg 150, 1871 EM  Schoorl 
aanvang 20:00 uur, zaal open om 19:45 uur 
toegang voor leden van Scoronlo gratis, niet-leden betalen € 5 
 

De lezing zal gaan over het surrealistische leven van 
dichter/ kunstenaar Chris van Geel en zijn tijd o.a. in 
Groet. Zijn inspiratiebronnen, uit de surrealistische 
kunstwereld die hij zijn hele leven trouw is gebleven, 
worden getoond met daarbij een gerestaureerde collage 
uit 1938  en andere kleine  kunstwerkjes van Chris. 
 
Met beeldmateriaal en liedjes zal zijn leven duidelijk 
gemaakt worden. Elly De Waard, die geruime tijd met 
hem heeft samengewoond, vertelt over die tijd met hem.  
 
“De ene kunst 
leeft nooit zonder 
de ander, althans 
bij mij” 
CHRIS VAN GEEL 
 
 
 
 

Plattegrond Groet, Peter Smulders             
 

        
   
 
       
 
 
 
                   Dienblad, foto Emiel Van Moerkerken 

 
 
 
 
 
 

Huis van Chris van Geel aan de Achterweg in Groet, foto J.P. Guépin 

 
Deze lezing wordt in samenwerking georganiseerd door cultuur-historische vereniging Scoronlo en de 
Bibliotheek Kennemerwaard, vestiging Schoorl. 


